
 

Hij ging zijn eigen rechte weg

en vond in ’t leven wat hij er zelf had ingelegd.

 

De heer

 Luc Carobel  

geboren te Opbrakel op 29 mei 1954 

en onverwacht overleden te Zottegem op 24 juni 2024

 

 

 

We nodigen u vriendelijk uit om deel te nemen  

aan de afscheidsplechtigheid bij de asurne 

op zaterdag 29 juni 2024 om 12.15 uur  

in het Meditorium van het uitvaartcentrum D’hondt, 

Gentstraat 82 te Oudenaarde.

 

Rouwbetuiging na de dienst.

 

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de stedelijke 

begraafplaats te Oudenaarde-Eine.

 

Wie dit wenst, kan Luc een laatste groet brengen  

in het funerarium D’hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde,  

op dinsdag en woensdag van 16 tot 18.30 uur.  

Dit melden u diepbedroefd:
 

 

Arlette Van Paemel 

                               zijn vrouw

Nancy Carobel

Cindy Carobel en Franky Van Tittelboom

                            zijn kinderen

Noa Van Tittelboom

                       zijn kleindochter 

Lydie Carobel en Freddy Jans en familie

Linda Carobel en Marc Van de Vijver

Viviane Van Paemel - Romain Delvoy † - Joëlle Juré † 

Liliane Van Paemel - Jean-Pierre De Brouwer †

Rudy Van Paemel - Sabine De Vrieze 

           zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen,  

neven en nichten 

Benji      

 

Met dank aan het verplegend team van i-mens.

Rouwcorrespondentie:

Familie Luc Carobel

p/a Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde

Online condoleren kan via www.uitvaartmetstijl.be
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