
A.M.D.G.
Tot groter glorie Gods
Ign. S.J.

Ik hoop met vast vertrouwen op eeuwig leven

door de verdiensten van Jezus Christus (akte van hoop)

        

 
 

Door de ziekenzalving verzoend, ontvreesd en gesterkt,  
is naar zijn Schepper teruggekeerd

 
Daniel Vereecke 

 
geboren te Etterbeek op 30 december 1925

 
zoon van Hector † en Germaine † Maes

broer van Suzanne † en Stephen † Thomas

priester gewijd op 3 juni 1950
hij was o.m. stichtend directeur V.T.I. St. Lucas Oudenaarde

directeur 1951 - 1991 

overleden te Oudenaarde op 26 juni 2024 

 

Met dank aan:

 Anja, zijn kundige en toegewijde mantelzorger en toeverlaat

 Z.E.H. De Baere en Z.E.H. Van Paepegem †

 Dr. E. Verhoeyen en collega’s

 zijn vroegere medewerkers en zijn vrienden

 en allen die zijn leven gelukkig maakten door hun vriendschap en vertrouwen.

Een speciale dank voor ieder en voor alles wat goed bleef voor ons materieel en spiritueel welzijn 

in het WZC Heilig Hart.

De uivaartliturgie zal plaatshebben in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele, 

Pamelekerkplein te Oudenaarde op zaterdag 6 juli 2024 om 10 uur.

De offerande geldt als rouwbetuiging.

De bijzetting in de familiegrafkelder volgt op het kerkhof te Edelare.

 In hoop op eeuwig leven.

 

Dit melden u:

 de dochters van zijn zus:

  Lutje en John Rathbone en zoon

  Christine Heuger, kinderen en kleinkind

  Pat en Rob Cork, kinderen en kleinkind

  Kathy en David Pearson en kinderen

 Mgr. Lode Van Hecke, zijn bisschop

 Zijn confraters en zijn vrienden

 De familie Maes, Thomaes, Callewaert en Vereecke.

Voor mij hoeft geen aardse bloemen, rouw en mooie woorden, noch waardig afscheid.

Maar jouw sacrale bloemen die jij voor mij naar de hemel zond en die je in de kerk en  

in de vriendschap vond, kunnen helpen om mijn paspoort voor de hemel te verwerven.

 
Misschien kunnen het jouw bloemen zijn

die mijn bloemen doen bloeien

zoals de mijne eens later

met jouw bloemen zullen doen

zodat beiden eens met de velen

die voor ons een voorbeeld waren

samen mogen leven voor altijd

in de hemelse tuin

waar de bloemen hemels bloeien

en in eeuwigheid niet verwelken.

Nu wil ik blijven bidden voor altijd: voor God,

voor immer groter glorie (A.M.D.G.)

en voor jullie, voor heel veel bloemen uit de hemel

als het God belieft die ons zeker niet vergeet

maar jullie ook bij zijn trouwe bloemen weet.

Online kan u uw medeleven betuigen via www.uitvaartmetstijl.be

Rouwadres:

 Familie Daniel Vereecke

 p/a Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde
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